
DU NGOẠN QUẦN ĐẢO BALI – NAM DƯƠNG 
 

Nhân dịp học sinh nghỉ holidays, nên gia đình chúng tôi 

có thì giờ rủ nhau đi thăm viếng một số nơi, gọi là để 

thư giãn, lấy lại năng lực. 

Chuyến đi này, chúng tôi được người con gái lớn bàn 

tính rủ nhau sang đảo Bali – Indonesia thăm viếng các 

thắng cảnh cho biết. Nơi đây nghe, nói là nổi tiếng được 

nhiều du khách Úc đến du lịch và vui chơi.  

Vé máy bay sang Bali cũng không đến nỗi quá đắt, so 

với giá vé đi các nước khác, vừa túi tiền lãnh Centrelink 

Welfare. Tôi rà soát hàng ngày trên internet để kiếm vé máy bay rẻ, thích hợp cho ngày giờ chuyến đi và tìm 

Hotel thuận lợi để nghỉ đêm. Cần nhất là Hotel phải gần các địa điểm thắng cảnh du lịch và phố xá, để tiết 

kiệm thời giờ và tiền xe di chuyển. Cuối cùng con gái của chúng tôi đã tìm được giá vé thấp nhất của hãng 

Air Asian, dành cho giới bần dân, cá kèo như chúng tôi.  

Giá vé này, rẻ hơn của hãng Jetstar Airlines. Hai hãng máy bay Air Asian và Jetstar đều có qui chế phục vụ 

hành khách như nhau. Nên mừng thầm.  

Trước khi lên đường sang Bali, tôi đáp chuyến bay lên Brisbane thăm anh Ba của tôi vài ngày, đến cuối tuần 

thì chúng tôi bay lên Darwin nghỉ xả hơi, sau đó đáp chuyến bay Air Asian sang quần đảo Bali ngắm cảnh. 

Hàng không Air Asian của Bali cũng xử dụng lọai máy bay Airbus A320-200 economy như Jetstar Airlines, 

không có khoang dành cho Business & First class. Tiếp viên là những thiếu nữ Bali trẻ trung, da trắng, xinh 

đẹp. Đi Air Asian mát mắt hơn. Nếu đi Jetstar Airlines, giá cả đắt hơn, các nữ tiếp viên toàn là những 

Grandma và các dì Babysitters. Lên máy bay Jetstar mà nhìn thấy các dì “Air Hostess” là phải nhắm mắt 

ngủ khò cho quên quãng đường dài mấy tiếng đồng hồ bay, chán ngấy.   

Giá vé từ Darwin sang Bali và khứ hồi chỉ tốn có $210 dollars Úc / một người, bằng ½ tiền vé Jetstar từ 

Adelaide lên Darwin, đi và về. 

Do booking sớm, nên chúng tôi xí được băng ghế hàng đầu, cho cả chuyến đi, lẫn chuyến về. Ngồi êm ái 

nên người yêu của tôi không bị nhức đầu, buồn nôn. Coi như chúng tôi đi First Class cho oai con cóc tiá. 
 

Khởi hành từ Darwin lúc 04 giờ 00 chiều Chúa Nhật, băng qua biển Timor Sea bay theo hướng Tây Bắc 

sang Bali, cùng hướng bay về VN và đáp phi trường Ngurah Rai, Denpasar khoảng 7 giờ 30 tối giờ  Bali, 

bay mất hơn 2 tiếng 30’. Bali đi sau giờ Darwin Australia khoảng 01 tiếng 30 phút.  

 

Phi trường Ngurah Rai mới tái thiết, rất lớn, khá tân kỳ và khang trang đẹp đẽ, có lẽ còn lớn hơn cả phi 

trường Sydney. Ngurah Rai có kiểu kiến trúc theo nét đặc thù của nền văn hóa dân tộc Balinese. Các cổng 

(gate) lên máy bay đều xây cất, đường ống lên máy bay nằm giữa 2 chòi mái cong cong, cất theo kiểu chùa 

Á đông và lợp ngói đỏ. 

Từ Ngurah Rai Airport, chúng tôi đón Taxi về Hotel thuộc quận Seminyak không xa lắm, nhưng Taxi phải 

chạy mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, vì đường phố Bali khá chật hẹp và kẹt xe như Sàigòn VN. 

Ra khỏi phi trường khoảng gần 5 cây số, đường vào thành phố, Taxi chạy lướt trên một đại lộ rộng rãi, cây 

cối và hoa trồng xinh tươi, có một công trường tên Gianyar (Round about) rất lớn, trên công trường dựng 

một đại pho tượng, một bày ngựa kéo xe màu trắng ngọc, sáng trưng, trông rất đẹp, gây ấn tượng cho các du 

khách. Đây có thể là một điểm, đánh dấu chuẩn đặc biệt, để các du khách mỗi khi đi lạc, biết tìm và hỏi 

thăm đường về Hotel.  

Thành phố Denpasar có nét đặc biệt là các công trường (Round about), giao điểm trên các trục lộ chính, đều 

có những bức tượng vĩ đại, điêu khắc rất kỳ công theo niềm tin thần thánh Ấn giáo.  



Du khách có thể quan sát kỹ những bức tượng, hoặc chụp hình bằng Mobilephone để ghi nhớ, điểm chính 

mà mình xuất phát, nếu có đi lạc, dễ kiếm đường tìm về Hotel. 
  

-Vận Chuyển: Dân Nam Dương và Bali chạy xe cùng chiều (same direction bên trái) giống như Úc và các 

quốc gia thuộc khối Liên Hiệp Anh. Phương tiện vận chuyển cộng cộng chính là Taxi và xe gắn máy 2 bánh 

(Honda motobike như bên VN). Không có các loại: Xe Ôm, xe Bus và xe Lửa công cộng, vì đường phố rất 

hẹp. Giá mướn một chiếc xe gắn máy từ 250cc trở lên, chỉ có AUD $05.00 dollars/ngày.  

Tôi có giấy phép lái xe quốc tế, nhưng không dám mướn xe Honda để chạy, vì không quen đường. Má cu 

tèo lại sợ, rủi ro tui ủi người ta, gây tai nạn, nên teo chim, hổng xì tiền cho tui mướn xe.  

Đành phải thuê Taxi hàng ngày đi thăm viếng đó đây vậy. 

Gia đình tôi 4 người, bao nguyên chiếc Taxi và Tài Xế trong 5 ngày ở Bali đi thăm quan. Giá bao Taxi 

nguyên ngày cũng khá mềm (rẻ) chỉ có AUD $50 dollars / ngày, kể cả tiền công cho tài xế Taxi kiêm hướng 

dẫn viên du lịch.  Tài xế Taxi không đòi hỏi phải bao họ ăn trưa, nhưng vì lịch sự chúng tôi mời anh ta cùng 

đi ăn trưa và giải khát với chúng tôi.  

Như vậy gia đình tôi chia ra, mỗi người vị chi phải trả có AUD $12.50 dollars/ngày đi Taxi rong chơi.  

Dịch vụ hướng dẫn du lịch và vận chuyển, có quảng cáo đầy rẫy ở các Hotels và Resorts. Khách du lịch chỉ 

cần nhờ nhân viên Receptionist gọi giùm, hoặc du khách có thể lấy business card ở văn phòng, gọi thẳng cho 

các hướng dẫn viên du lịch. Tour Guiders sẽ sắp xếp tour du lịch và xe cộ. Du khách có thể đi theo từng 

nhóm, gia đình hoặc cá nhân.  

Dịch vụ nào cũng có người lo hết. Du khách chỉ cần móc bóp chi tiền đẹp là OK.  

Tôi thấy những người Úc, chỉ có hai vợ chồng cũng thuê một hướng dẫn viên du lịch và một xe riêng. Đa số 

các hướng dẫn viên du lịch ở Bali đều bận quần áo quốc phục truyền thống, nghiêm trang và tỏ ra rất lịch sự 

khi dẫn du khách đi thăm viếng các đền đài, thắng cảnh.  

Gia đình chúng tôi rất may, thuê được anh tài xế Taxi, tên “I Made Surdana” tiếng Bali gọi tên anh là I Ma 

Đe, Sua Đa Nà) kiêm luôn chức vụ Tour Guider.  I Made theo đạo Hindu, ăn chay trường, rất hiền lành và 

đạo đức. Anh ta cầu nguyện mỗi buổi sáng, sau đó vẽ dấu hiệu tín đồ Hindu (1 khoanh vàng và 1 nốt đỏ trên 

trán) giữa 2 chân mày và cài thêm một cành bông hoa vàng tươi trên tai trước khi đến khách sạn đón chúng 

tôi. I Ma Đe đến rất đúng giờ hẹn và chở chúng tôi đi thăm những nơi thắng cảnh nổi tiếng, nơi có nhiều du 

khách đến, cho tới xế chiều hoàng hôn mới đưa chúng tôi về nhà hàng ăn cơm tối, trước khi về khách sạn.  
 

I Ma Đe và chúng tôi cùng dùng cơm chung với nhau, nhưng I Ma Đè ăn chay trường, nên hắn chỉ ăn một 

đĩa Hot chips nhỏ, hay đĩa rau sống chấm nước tương Bali, hoặc đĩa đậu phộng rang, uống nước lọc và nước 

trái cây, tốn khoảng vài chục cents hoặc $1 dollars Úc. Anh ta cũng không uống trà, cà phê hay bất cứ loại 

beer, rượu  nào. Vì thế gia đình chúng tôi đi chơi mế mỗi ngày, mà chỉ tốn có $50 bucks tiền Taxi cho vận 

chuyển. Tiền ăn cho Hướng dẫn viên coi như, không đáng kể.  

Chúng tôi thuê bao nguyên chiếc Taxi của I Made luôn 5 ngày trọn gói, cho tới trưa ngày cuối cùng ra phi 

trường về lại Úc, mới từ giã tài xế Taxi. Mặc dù ngày cuối cùng ở Bali, chúng tôi chỉ dùng Taxi đi có ½ 

buổi, vòng vòng thăm thắng cảnh, chung quanh khu phố gần Hotel cho tới hơn 12 giờ trưa, thì ra phi trường, 

nhưng chúng tôi vẫn trả tiền thuê xe Taxi nguyên ngày và tặng thêm $$ tips nữa. I Ma Đe rất vui vẻ và 

quyến luyến ôm ấp từ giã chúng tôi. Bà con nào có ý định đi tour sang Bali chơi, cứ email cho I Made 

Surdana (surdanamade@hotmail.com), Tel: 085 238 017 799 –Facebook: madedana@hotmail.com.  

Anh ta sẽ ra tận phi trường đón quí vị. Quí vị có thể bao luôn Taxi và Tài xế toàn tour cho đến ngày rời Bali. 
 

Thành phố Denpasar là city lớn nhất của Bali, xe cộ như nêm cối, rất ồn ào, chạy chen lấn nhau như bên 

VN. Mạnh ai nấy chạy, ít thấy Police và không có Speeding Camera. Nhưng dân Bali hơn VN ở chỗ, là các 

tài xế không bấm kèn inh ỏi, và họ nhường nhau. Mặc dù luật lệ giao thông lộn xộn, nhưng ít thấy tai nạn 

xẩy ra. Đa số là các đường phố thì nhỏ hẹp, bụi bặm và dơ bẩn, không có cống thoát nước. Nhiều con đường 

nhỏ, chính phủ đào một cái mương 

thoát nước ngay trước cửa nhà dân 

chúng. Người dân muốn vào nhà, 

hay vô các quán xá, thì chủ quán 

làm những tấm bửng xi măng bắc 

qua đường mương để cho khách vào 

quán hoặc vào nhà.  

Nói chung phố xá ở Bali rất nhỏ và 

bề bộn, xây cất bầy hầy vô trật tự. 

Dân A Châu mà. Ngoại trừ các Đại 

mailto:surdanamade@hotmail.com


Lộ chính trong thành phố.  

Đến đây tôi xin sơ lược qua về đảo Bali để bà con có khái niệm về cuộc du lịch hàm thụ đến xứ Chùa Ấn. 

Địa lý: Bali là một quần đảo nhỏ nằm về phía đông nam của giải đảo lớn Java, Indonesia (Nam Dương).  

Bali có 3 đảo: 1 lớn và 1 nhỏ nối liền với nhau bằng một eo đảo của vịnh Benoa. Còn một đảo nhỡ nữa tên 

Nusa Penida nằm độc lập ngoài khơi về hướng đông nam của đảo Bali lớn. Vì phải đi tàu thủy ra đảo 

Penida, nên ít thấy du khách nói đi thăm viếng đảo này, do đó chúng tôi cũng chẳng biết Penida nó đẹp xấu? 

Vịnh Benoa có một cây cầu Freeway dài khoảng 13 cây số, băng qua eo biển, nối liền từ Benoa Harbour 

phía đảo Bali lớn, sang Tanjung Benoa của đảo nhỏ Nusa Dua, cầu Freeway màu trắng trông rất ngoạn mục.  

Khoảng giữa cầu Freeway ở cửa biển trên vịnh Benoa là một giao điểm (cầu vượt - Bypass) có 3 tầng, nhìn 

rất đẹp, nằm trên sóng nước mênh mông của biển khơi.  

Đảo Bali có diện tích khoảng 5,780 kilômét vuông. Dân số khoảng 4 triệu 

5, đa số là dân nông thôn, ngoại trừ trong thành phố Denpasar.  

Các bờ biển, bãi tắm đều có các chợ trời, buôn bán tấp nập và nhiều du 

khách đến thăm viếng. Đa số những người dân Balinese khá giả thì sinh 

sống trên đảo nhỏ Nusa Dua, đảo này có rất nhiều Hotels và Apartments 

lớn từ 4 – 5 sao đổ lên. Khách du lịch Úc đến Bali chiếm tới 60 – 70%. 
 

Sinh Hoạt: Đường phố Bali sầm uất và buôn bán náo nhiệt, không khác gì các khu phố bên Việt Nam, các 

quán xá cất sát lề đường, không có lối đi cho khách bộ hành. Đi bộ trên các khu phố bình dân ở Bali rất 

nguy hiểm, có thể bị xe cán gẫy giò lúc nào không hay. Đa số dân chúng xử dụng xe gắn máy (Honda 

Motobike) như bên VN, ít thấy người đi bộ. Du khách chỉ đi dạo bộ trên các khu phố lớn và chợ trời mà thôi.  

Trên các khu phố nhỏ cũng có nhiều tiệm Mát Xa, nhiều thiếu nữ trẻ trung ngồi trước cửa chào khách. Tui bị 

kẹt cái là, có Má xắp nhỏ đi kè kè kế bên, nên tui hổng dám léng phéng lại gần các cô thiếu nữ mời chào, để 

thử thưởng thức những cái đấm, những cú bóp Mát xa, Mát gần của các nàng kiều nữ Bali... xem sao. 
 

Dạo chơi ở phố phường Bali, du khách cảm thấy an toàn hơn bên VN, không bị móc túi, cướp giật và trấn 

lột. Các con buôn ở chợ Trời cũng chèo, kéo khách và nói thách trên trời, dưới đất như dân Việt Nam ta. 

Mua hàng phải trả giá nghe bà con. 
 

Văn hóa: Người dân Bali nói tiếng Nam Dương, họ cũng có tiếng Thổ ngữ riêng, tiếng Indo và tiếng Mã 

Lai tương đồng với nhau, hai sắc dân này đều hiểu tiếng lẫn của nhau. Giống như người Lào và người 

Thailand vậy. Đa số dân Bali nói được tiếng Anh thông thạo, cho nên du khách đến Bali không bị lạc lõng, 

không bị trở ngại về ngôn ngữ. Các nơi công cộng và các quán xá đều viết bằng hai thứ tiếng Indo và tiếng 

Anh. Tiền Úc $1 dollars # $10,500 Rupiah.  Trong phi trường đổi tiền thấp hơn ở ngoài phố và chợ trời, 

chênh lệch nhau từ 200 đến 300 Rupiah. Du khách đừng vội đổi tiền trong phi trường. Nên ra phố đổi, tiền 

cao hơn cả nhà bank. Bali họ dùng cả tiền Úc nữa, nên không lo. US dollars dân Bali vẫn thích hơn. 
 

Y phục: Người dân Bali hằng ngày mặc trang phục theo quốc phục truyền thống, màu sắc nổi bật. Đàn ông 

đội mũ chào mào hoặc vấn khăn, quấn xa rông. Đàn bà cũng quấn xa rông, có mũ và khăn quàng riêng, tuy 

nhiên giới trẻ thì ăn mặc theo thời trang Tây Phương và trang điểm đầu tóc như du khách Úc.  
 

Ẩm thực: Đa số dân Bali ăn bốc theo kiểu Ấn. Món ăn chính luôn có càri rất cay. Các quán ăn đều cho thực 

khách thưởng thức món muối gừng, xả, ớt, lá chanh băm lẫn lộn. Ngon, nhưng rất cay.  

Mua các món ăn Take Away (Foods To Go), thì các quán sẽ gói bằng giấy nhúng carton mỏng có hai mặt: 

Mặt bóng có tráng lớp nylon để đựng thức ăn, còn mặt giấy ở phía ngoài. Họ gói take away foods như gói 

bánh, chứ không có hộp plastic như bên Úc, Mỹ. Các quán ăn bình dân, cũng dùng giấy đựng thức ăn và 

cơm. Giấy đựng thức ăn được đặt trên cái đĩa bằng tre đan, họ ít dùng chén, đĩa. Như vậy khi dọn bàn, các 

tiếp viên chỉ cần gom giấy dơ, bỏ vào thùng rác là xong, rất đơn giản, không phải rửa chén bát.  

Giấy đựng thức ăn, bề mặt phía trong có tráng một lớp nylon mỏng, nên có thể dùng để đổ các món ăn lỏng, 

như càri, soup đặc..v.v..  

Nhìn chung, các quán ăn bình dân ở Bali không được sạch sẽ, vệ sinh cho lắm, cũng giống như các quán ăn 

ở Hà Nội và Sài Gòn bên Việt Nam chúng ta.  

Balinese cũng là dân Á Châu, cho nên các quốc gia Á châu, phương diện vệ sinh ẩm thực đều như nhau. 
 

-Beer Rượu: Dân Bali sản xuất beer “Bin Tong” đặc sản riêng, mùi vị tương tự như VB của Úc, họ có rượu 

địa phương, nhưng tôi chưa dám uống thử. Chủ trương của tôi là, đi nước nào, uống thử Beer địa phương 

của nước đó, cho biết vị ngọt, chua như thế nào?. 

 



-Trái cây Bali thuộc xứ nhiệt đới, nên cũng có rất nhiều trái cây như VN, sang Bali nhằm lúc trái mùa, nên 

hiếm thấy Sầu Riêng. 
 

-Hotel: Trong trung tâm 

thành phố thì có những 

Hotels lớn từ 2 sao tới 5 

sao, còn lại các khu phố 

nhỏ, dân Bali đầu tư xây 

cất rất nhiều, các khu 

nhà nghỉ Resorts hay 

Villas. Các Resorts có cả chục Units hay Villas. Villa 2 phòng ngủ thường có hồ tắm trước phòng. Phòng 

tiếp khách và phòng bếp riêng rẽ để du khách có thể mua đồ về Villa tự nấu ăn, hoặc sang nhà hàng của 

Resort ăn uống, nhưng phải booking trước. 

Gia đình chúng tôi mướn một khu Villa với 3 phòng ngủ, gồm: 1 town house (lầu) và 1 Unit trệt + nhà bếp 

và phòng khách. Qua hai cổng đi vào Villa là phòng khách chung với phòng ăn và nhà bếp, có đầy đủ nồi 

niêu chén nĩa và tủ lạnh cho khách xử dụng, nếu muốn nấu ăn riêng.  

Ra cửa sau nhà bếp là hồ tắm lớn, nối liền với một hồ tắm nhỏ buble spa pool và một chòi có khăn, nệm 

đàng hoàng, dùng để nằm nghỉ trong khi tắm. Khung cảnh rất yên tịnh, nên thơ và xinh đẹp. Chúng tôi mua 

trái cây mế, chất vô tủ lạnh, chiều đi chơi về, rủ nhau phùng mang, trợn mắt lên ăn cho đã cơn thèm trái cây 

VN. Chúng tôi chỉ xử dụng Resort vào lúc chiều tối, còn ban ngày đi rong chơi ngắm cảnh từ sáng cho đến 

khi mặt trời lặn mới về resort ngủ, nghỉ. 

 

Thắng Cảnh: Bali có rất nhiều chùa và 

đền thờ, đâu đâu cũng thấy đền thờ và 

tượng. Họ dựng tượng từ trong nhà ra tới 

ngoài đường. Theo thống kê, dân Bali 

93% theo đạo Hindu (Ấn giáo), các đền 

thờ mọc rải rác khắp mọi nơi, nhiều lễ hội. 

Đâu đâu cũng có các tượng thánh thần với 

những khuôn mặt dị hợm dựng trên khắp 

các nẻo đường, đa số các tượng dựng ở 

ngoài trời đều có che lọng. Theo tour guider cho biết, có khoảng hơn 30,000 đền thờ lớn, nhỏ trên đảo Bali. 

Rất nhiều khu phố mỗi gia đình có một đền thờ riêng. Chúng tôi được hướng dẫn đi thăm các đền thờ có 

niên đại cả mấy trăm năm về trước, rất đông du khách đến viếng.  

Trước khi bước vào đền thờ, mỗi du khách được Ban Tiếp Tân quấn cho một cái 

Xa Rông (kể cả nam lẫn nữ, đều phải quấn Xà Rông). Theo lịch sử, thì những 

người dân Balinese theo đạo Ấn trước kia sống rải rác ở các quần đảo lớn, như: 

Borneo, Sumatra và Java, bị dân theo đạo Hồi vùng lên xâm chiếm, nên những 

người Indo theo Ấn giáo phải di cư xuống Bali, thành lập cộng đồng Ấn giáo độc 

lập. Cho nên người dân Bali rất sùng đạo Ấn. Mỗi buổi sáng họ đều cúng vái trước 

cửa nhà, bằng một vài khay hoa nhỏ, khay vuông khoảng một tấc, quây bằng lá dừa tươi và một cây nhang. 

Hầu như mỗi gia đình, mỗi quán xá, cửa hàng đều có ít nhất một khay hoa cúng trước cửa để cầu may. Khay 

hoa nhỏ này phải là hoa tươi, được cầu nguyện và làm phép từ một đền thờ. Theo tôi nghĩ, các đền thờ làm 

và bán các khay hoa này, cũng là dịch vụ thu tiền khá phát đạt. Mỗi khay hoa và một cây nhang, chắc chỉ vài 

chục cents, nhưng cả triệu gia đình cúng mỗi buổi sáng, thì Chùa thu tiền vào cũng khẳm.  
 

Chúng tôi được dẫn đến thăm 

một ngôi đền Ấn, xây cất trên 

một hòn đảo nhỏ, đứng chơi vơi 

ngoài biển, cách bờ chừng 3 – 

400 mét, hòn đảo rộng khoảng 

200 mét vuông. Khi thủy triều 

lên cao, thì nước biển chia cách 

hòn đảo này ra xa bờ. Nhưng khi 

thủy triều xuống cạn, thì các tín hữu có thể lội bộ ra đền thờ trên đảo để cúng vái. Anh tour guider nói dỡn 

chơi, nếu thủy triều lên cao lâu ngày, thì các thầy cúng phải bơi vào trong đảo lớn để lấy đồ ăn và nước uống 

tiếp tế (nhưng làm gì có chuyện đó). Thủy triều lên xuống mỗi ngày 2 lần, do đó khách thập phương có thể 



đi bộ ra hòn đảo, leo lên đền cúng vái dễ dàng. Trước khi lên đền chùa, các du khách phải xếp hàng để một 

thầy cúng vẩy nước thánh cho du khách. 
 

Thăm một hội trường lớn ở ngoại ô Denpasar city, để xem các điệu múa dân tộc và giàn nhạc dân ca Bali. 

Hội trường được kiến thiết toàn bằng tre trúc và mái cỏ tranh, vách trống, rất thông thoáng, có lẽ Bali là xứ 

nóng, nên các hội trường và các đền thờ, đa số đều để vách trống, gió lùa vào rất mát. 
 

Thăm Hoàng Cung Bali: Bali cũng có một cung thành, giống thành nội ở Huế. Trước kia, Bali là một 

hoàng gia nhỏ bé độc lập, giống dân tộc Chiêm Thành của VN. Sau này Bali bị Nam Dương chiếm đóng 

biến thành một tỉnh của Nam Dương. Các dinh thự trong Hoàng Thành được bảo trì kỹ lưỡng, có cả một cái 

đình lớn, thiết kế làm sân đá gà cho vua chúa giải trí, vẫn còn nguyên si. Chung quanh sân đình đá gà, Ban 

Quản Lý có đặt hàng chục cái lồng nhốt các loại gà chọi, để du khách xem và quan sát các giống gà chọi (gà 

còn sống thiệt và được cho ăn uống đàng hoàng). 

 

 

 

 

 

 

 

Thăm Country Side: Chúng tôi được Taxi chở ra một vùng quê xa xa thành phố, khoảng hơn 2 tiếng lái xe, 

thăm hai thác nước, rừng cây dừa và cánh đồng lúa kế trên trườn đồi. Những cánh đồng cấy lúa thần nông 

như bên VN. Vào thăm viếng khu vườn du lịch đồng quê, trồng cây ăn trái và cà phê. Khu vườn này cũng có 

mục cà phê cứt chồn (Bali gọi là Café Lawak). Tour Guider của vườn là một thiếu nữ trẻ, nói tiếng Anh lưu 

loát, giới thiệu cà phê lượm từ cứt chồn, rang và giã ngay tại chỗ cho du khách chứng kiến và uống thử.  

Cứt chồn thì không biết có thiệt không? Nhưng vị càphê thì chẳng có gì lạ (mục cà phê cứt chồn thì dân Ban 

Mê Thuật VN là tổ sư. Bali sao qua mặt được). Chúng tôi nếm thử trà Gừng, trà Cacao, trà Chanh, trà 

Sả..v.v.. Tổng cộng có tới 8 loại trà khác nhau, thêm màn thưởng thức nước dừa tươi nữa. Nước dừa tươi 

Bali cũng thua vị ngọt của dừa Kiến Hòa VN (dân Kiến Hòa uống nước dừa tươi trong quả, có pha tí ti 

muối và nhỏ vài giọt chanh, hương vị rất ngon). 

 

Thăm quan công viên Garuda Wisnu Kencana. Garuda là loài chim thần linh của dân Bali, vì thế Indo có hãng 

máy bay Garuda Airlines. Garuda Wisnu Park rộng  khoảng 240-hectare, với những tảng đá thiên nhiên khổng 

lồ vuông vắn như đúc, xếp thành từng hàng ngay ngắn trông rất đẹp, cuối những hàng tảng đá là 2 ngọn đồi 

có 2 bức tượng vĩ đại. Một bức tượng Garuda chim thần linh và một bức tượng thần Vishnu cao tới 2 – 3 

chục mét. Công viên Garuda Wisnu Kencana trước kia thuộc tài sản của gia đình cựu tổng thống Suharto.  
 

Ngắm biển Bali: Các bãi biển của xứ Bali không 

đẹp bằng các bãi biển tắm của VN, như: Đồ Sơn, 

Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu mà tôi đã đi 

qua, nhưng biển Bali có nhiều sóng lớn, thích hợp 

cho những người trẻ có thú chơi thể thao trượt 

sóng (Surf Board). Nhiều nơi có những bờ biển 

sâu hoắm (sea cliff) thẳng đứng, nhìn như vách núi. Du khách tới đây, ngồi trên bờ biển ngắm cảnh hoàng 

hôn, mặt trời lặn dần xuống nước biển trông rất đẹp.   

Thời tiết Bali khá nóng nực, cả ngày lẫn đêm, mùa hè có thể nóng lên đến 37 độ C, ẩm ướt và mưa nhiều. 

Máy điều hòa không khí chạy suốt ngày đêm 24/24, thành phố, đường xá bụi bặm và không khí ô nhiễm.  

Đường phố chật và dơ bẩn, nhà cửa và quán xá hai bên lề đường xây cất xen kẽ lẫn nhau, như những phố 

phường bên VN. Dân chúng cũng nghèo nàn. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Garuda_Bali_GWK.jpg


Chợ Trời mọc lên ở nhiều đường phố, buôn bán sầm uất. Các lều, sạp quần áo và đồ gia dụng, hàng kỷ niệm 

bày bán tràn ngập trên các phố du lịch và gần bờ biển. Shopping Mall Centre thì nhỏ không bằng các shop 

của Úc, cũng có bày bán những hàng hiệu đủ thứ đắt tiền. Tại các khu du lịch có những cửa hàng lớn, bán y 

phục, quốc phục và hàng hóa đặc sản văn hóa dân tộc của Bali. Quần áo người dân Bali rất nhiều màu mè 

sặc sỡ, chói mắt, giá cả không rẻ. Tôi cố kiếm một chiếc áo sơ mi có màu dịu dịu một chút, mua làm kỷ 

niệm, nhưng kiếm không ra. 

Đảo Bali hầu như ít ruồi, ngay cả vùng quê cũng thế, nhưng lại có nhiều 

muỗi, muỗi bay lờn cơn, mặc dù ban đêm ngủ trong Hotel đã đóng kín cửa 

kiếng, muỗi vẫn len lỏi vào phòng ngủ, đòi ngủ chung với du khách, hay là 

thịt của chúng tôi thơm, nên muỗi qúi mến. Trong phòng ngủ cũng phải đốt 

nhang muỗi, các quán ăn, họ cũng thắp nhang muỗi, ngăn chặn muỗi khỏi 

làm thịt thực khách.  

Năm ngày ngắn ngủ ở Bali, cho chúng tôi biết thêm được những kỳ thù về 

các sinh hoạt, văn hóa và thắng cảnh của người dân sinh sống trên quần đảo Bali, một quần đảo nhỏ của 

vùng Đông Nam Á. Chúng tôi cũng học được vài tiếng Indo bập bẹ, để nói mấy câu xí la, xí lố xã giao, chào 

hỏi như:  

Se la mát pagi =  Chào nhau, -Sóc xăm bo = Cám ơn,  -Ma căng na xi = Ăn Cơm,  -Ai ba tu = Nước đá,   

-Đếm được các số từ 1 đến 10 = Sa tu, Đu a, Tempa...Sa pu lo là số10..(Biết đếm số để trả tiền tips Mát Xa). 
 

Rời Bali, chúng tôi về lại Darwin, lưu lại vùng bắc Úc vài ngày nghỉ ngơi, đi thăm thắng cảnh và đi du 

thuyền câu cá sấu trên sông Adelaide Darwin. Tàu chở du khách đến khu vực, nơi mà cách nay vài năm, có 

con cá sấu bạch tượng đã nuốt trửng một người đàn ông Việt Nam. Con sấu này có màu sắc đặc biệt rất 

hiếm. Đầu trắng, mình màu đen, nên các nhân viên phục vụ Wild Life ở đây, đặt tên là con Michael Jackson. 

Sau khi Michael Jackson nuốt ông Việt Nam đi câu, nó đã bị bắn chết, rạch bụng để lấy ông bắc kỳ Hải 

Phòng ra khỏi bụng, đem về VN chôn cất. Tour guider dẫn du khách xem Cá Sấu thường kể lại chuyện này. 

Về lại thành phố Adelaide quê hương sinh sống, (Nói nhỏ nhé: Tôi vội vàng vác mớ receipts tiêu xài ở Bali 

đến Centrelink (Welfare) nộp Claim form, xin tiền Tour Allowance. Nghe nhân viên Centrelink trả lời, chờ 

Next Century sẽ cứu xét.Ôi thôi thế mà buồn).  

Gặp lại bạn bè, thân hữu. Nhiều người quen yêu cầu tôi kể chuyện đi du lịch Bali.  Biết kể gì đây? Tả nhiều 

thì bà con cho mình là xạo ke, kể ít thì bà con nói, vậy mà cũng đi cho tốn tiền.  

Thôi thì mượn diễn đàn internet và trang báo, viết ít hàng chữ, tả cảnh lung khởi, linh tinh cho bà con đi tour 

hàm thụ đọc chơi, nghe mà phát thèm..  

Thân hữu nào muốn tìm hiểu về xứ chùa Ấn, đảo Bali, thì ráng đọc cho biết, để dành tiền mà đi du hí. Chứ 

ngồi nhà du ngoạn kiểu hàm thụ như thế này. Coi như chỉ là hoang tưởng. Tôi cũng phải cố gắng đi, để học 

hỏi theo lời cha ông dạy, cho biết: 

Đi cho biết đó biết đây 

Ở nhà bú mẹ biết ngày nào khôn 

 

Tuổi đời đang bước vào xuân xanh “thấp thập cổ lai hy”. Cao máu, Tiểu đường và Gout, chúng rình rập 

hằng ngày để wuấn lung tung cái thân già. Tiền thuốc còn tốn nhiều hơn, tiền đi chơi.  

 

Không biết năm tới ra sao? Còn đi được nữa hay không? Hổng chừng, phải ngồi xe lăn. Như thế, sẽ chấm 

dứt giấc mộng viễn du “Oong Poong Fi Nan”. 
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